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Zondag 23 november 2025

Twisk Hauwert Oostwoud Midwoud Allen Samen \p

Voorganger : ds. Jantina de Ruiter

Lector : Ciska Groeneveld

Organist : Andrew Orme

Collectedoel : Kerk in Actie

Liederen : Lied 727: 1= 4 Lied: 150 Lied 444:1-5 Lied 321:1, 2, 3 Lied 321: 4 =7 Lied 730: 1, 3
Lied 801:1-4

Lezingen . Lezing: Jesaja 60: 1- 11,17 - 22 Lezing: Mattels 5: 1-12

Bij de dienst

Het is zondag ‘Eeuwigheidszondag’. Mensen en heel de schepping zijn tijdelijk, maar wij vertrouwen erop dat
het leven niet eindigt bij de dood, maar dat het terugkeert tot God, de Eeuwige. Tijdens de dienst gedenken
wij de gemeenteleden die in het afgelopen kerkelijk jaar gestorven zijn. We doen dat vanuit het geloof dat God
onze bron, kracht en troost is, in ons leven en sterven. We noemen met eerbied en liefde de namen.
Familieleden worden uitgenodigd en mogen een kaars aansteken. Na het noemen van de namen is er voor
iedereen gelegenheid om een kaarsje aan te steken voor de mensen die wij missen. Het thema van de dienst is
‘God zal ons tot een eeuwig licht zijn'".

Ds. Jantina de Ruiter

Versterking gezocht !
De Thomascantorij wil met de kerstdienst graag zingen maar helaas zijn er te weinig mensen om mee te doen.
Als er geen versterking komt, dan valt de cantorij stil met Kerstmis en dat zou jammer zijn. U hoeft geen blijvend

lid te worden en gezien de liederen die we zingen kunnen we met 1 repetitie volstaan.

Wilt u meedoen meldt u dan aan via emailadres vantroost@multiweb.nl of op een zondagmorgen na de dienst.

Adventsvespers

Volgende week begint de advent een tijd van bezinning en voorbereiding op het feest van Kerstmis. Zoals
gebruikelijk houden wij op twee zaterdagen een vesper dit jaar op 29 november en 13 december en ze
beginnen om 19.30 uur. U bent van harte welkom.

Dienst op 30 november 2025:

Voorganger : Marijke Kraak
Lector : Gerry de Groot

Organist : Johan de Vries
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Collectedoel Diaconie

Samen tegen armoede

AL |
kerk

Armoede heeft vergaande gevolgen voor iemands leven. Armoede zorgt bijvoorbeeld voor minder kans op een
opleiding, heeft betrekking op je woonsituatie en je gezondheid. Schaamte, sociaal isolement, eenzaamheid,
stress en depressies kunnen een gevolg zijn van armoede. Ook zorgt armoede voor stress. Chronische en
langdurige stress kan zowel fysieke als mentale gevolgen hebben. Ook kan armoede ervoor zorgen dat iemand
in een maatschappelijk isolement raakt. Door een beperkt budget nemen de mogelijkheden om deel te nemen
aan activiteiten af. Je doet minder makkelijk mee aan sociale uitjes of kunt het vervoer hierheen niet betalen.
Ook de kosten voor een telefoon, computer of internet zorgen ervoor dat je minder goed mee kunt doen. De
mogelijkheid om ergens te komen, contact te leggen of jezelf te voorzien van informatie wordt daardoor ook
een stuk lastiger. Door dit alles voelen mensen die in armoede leven zich vaker eenzaam Kerk in Actie
ondersteunt initiatieven die écht helpen: van directe hulp tot structurele oplossingen. Samen kunnen we er wat
aan doen. Geef tijdens de collecte of maak uw bijdrage over op rekeningnummer:

NL88 RABO 0333 0073 28 t.n.v. diaconie gemeente Thomas.

Onze Jarigen:

De jarigen tot en met 29 november leest u hieronder.

Agenda:

Wo. 26 nov. Geloven Samen 14:00
Di. 27 jan. Bezoekgroep 14:00
Wo. 11 feb. Taakgroep Eredienst 14:00

Alle vergaderingen/bijeenkomsten worden in De Ark gehouden, tenzij anders vermeld.
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Tekst Eeuwigheidszondag 2025

In deze schikking beelden Amaryllisbloemen eerbied en ontzag uit.

Chrysanten de gedachten aan dierbare zielen.

Witte rozen staan symbool voor liefde en Hedera/klimop toont ons de onverbrekelijke trouw van God aan de
mensheid:

Met eerbied gedenken wij hen die gestorven zijn.
Wij danken voor hun leven, voor wie zij waren voor ons en voor de wereld.
Mens waren zij, schepping naar Gods beeld.

Met droefheid gedenken wij hen die gestorven zijn.
Hen te moeten missen is zwaar, onvervangbaar blijven zij,
deze speciale mensen.

Mens waren zij, te midden van ons. Met liefde gedenken wij hen die gestorven zijn. Wij mogen hen geborgen
weten in de eeuwige liefde van God,
begin en einde, dragende grond, God die tranen droogt en leven geetft.
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Ingezonden gedicht

Tijdens de overlijdensdienst van mijn man werd het Engelse gedicht “do not cry at my grave and weep”,
voorgelezen. Ik vond het een prachtig gedicht, waarvan de Nederlandse vertaling ongeveer als volgt gaat:

Sta niet aan mijn graf, ween niet.

Ik ben er niet. Ik slaap niet.

Ik ben duizend winden die waaien.

Ik ben de diamanten glinstering in de sneeuw.

Ik ben het zonlicht op het rijpe graan.

Ik ben de zachte herfstregen.

Wanneer je ontwaakt in de stilte van de ochtend.
ben ik de plotse vlucht omhoog

Van stille vogels die vliegen in cirkels.

Ik ben de zachte sterren die schijnen in de nacht.
Sta niet aan mijn graf, huil niet;

Ik ben er niet. Ik ben niet gestorven.

Nu was ik op zoek naar muziek voor iets anders, toen ik het gedicht tegenkwam, maar dan gezongen, door een
Engels jongenskoor genaamd “Libera”. Het klonk schitterend, ik hoorde daarin de duizend winden, de zachte
herfstregen en alles wat er in het gedicht nog meer gezegd wordt.

Mocht u het lied ook willen beluisteren, dan kunt u het vinden op
https://www.youtube.com/watch?v=IHZ1cuYSRh4
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Drie Adventsvespers in Wognum

In de Adventstijd organiseren de Protestantse Gemeente Het Vierkant en de Westfriese Ekklesia drie vespers
met als thema "Voormoeders van Jezus Messias'.

Vier vrouwen vallen danig uit de toon in de verder volledig mannelijke geslachtslijst van Jezus in het Evangelie
volgens MatteUs. Hun vermelding berust niet op toeval: Tamar, Rachab, Ruth en Batseba belichamen allemaal
een kernkwaliteit van Jezus. Van deze voormoeders weten we dat zij met moed, intelligentie en vrijmoedigheid
grenzen verlegden en zo de toekomst open hielden — wat tot de geboorte van Jezus leidde.

Het zijn vrouwen van over de grens, vreemdelingen en daarmee extra kwetsbaar.

Mattets weeft hun verhaal als een rode draad door het levensverhaal van Jezus: TAMAR staat voor het herstel
van recht. Kijk niet naar schone schijn, maar kijk naar wat mensen doen.

In de vespers zal het respectievelijk gaan over Rachab, Ruth en Batseba.

Het is de hoer RACHAB die Israél het beloofde land letterlijk en figuurlijk binnenleidt.

Onder de vleugels van de Eeuwige vind je troost en moed, zegt RUTH en raakt daarmee de kern van ons
bestaan: trouw zijn, troosten en moed geven.

Het is een vrouw die de grote koning David moet redden van zijn kleinheid: BATSEBA, de stille, de sprakeloze.
Zij wordt koningin-moeder naast Salomo.

De vespers zijn verstillend van aard en bevatten een korte overdenking. We zingen, bidden, lezen en zijn stil.
De vespers zijn op de woensdagen 3, 10 en 17 december om 19.00 uur in de kerk in Wognum.

Onze geloofsgenoten van de PG THOMAS zijn van harte welkom!

Voor de website PG Thomas:

1 scan de QR - code!
Actie L

Rekening Diaconie: NL88 RABO 0333007328 Kerkbalans
Rekening Collecte munten, Kerkbalans en bijdragen: NL95 RABO 0373725183
Rekening Kerkrentmeesters: NL13 RABO 0344250202 de kerk van morgen
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